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kosterswoning Oosterblokker

GESCHIEDENIS 

De woning is veel later gebouwd dan de r.k.-kerk waar het huis bij hoort. 

Van 1909 tot 1946 woonde daar koster Bernardus Hoek, gehuwd met Margaretha Roosje. 
Hun dochter was Cisca, in Oosterblokker bekend als Juffrouw Hoek, vele jaren onderwijzeres aldaar en waar 
ook een straat naar haar vernoemd is. 
Er is ook een zoon Jan geweest, hij is jong overleden. 

Van 1924 tot 1927 heeft er overigens ook een koster Plak gewoond. 

Van 1946 tot 1952 koster Jan Koedooder, gehuwd met Aaltje Buis, die op 30 jarige leeftijd stierf. 
Jan hertrouwde met Alida Meeuwisse uit Amsterdam, moeder van Wil Meeuwisse (later eigenaar van Hamex). 
Jan veranderde van werkkring, ging werken op een kippenslachterij, maar bleef wonen in het kosterswoninkje. 

In 1967 kwam de familie Van Baarsen uit de Beemster. 

Na het overlijden van de heer Van Baarsen hertrouwde mw. Van Baarsen met de heer Klaver.
Hij had twee zoons, o.a. Cor Klaver, een bekend dorpsfiguur die dagelijks de dorpen rondom afliep om lucifers 
te verkopen. Dochter Nel van Baarsen (geb. 1915 Beemster) bewoonde de woning tot haar overlijden in 2012.

Het pand is verkocht en wordt gesloopt.
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